
Het Militair Hospitaal in Keulen-Das Jüdische Krankenhaus in Köln 

 

Vele Belgische artsen hebben hun militaire dienstplicht in het militair hospitaal 

in Keulen doorgebracht maar weinigen onder ons beseften dat dit een 

historische plek betrof. 

Het hospitaal was het voormalig  Joods ziekenhuis van Keulen sinds 1889 tot 

1942. 

Deze historiek wordt uitvoerig beschreven in het boek van Barbara Becker-Jákli                                                                                                                                             

Das Jüdische Krankenhaus in Köln 

Die Geschichte des Israelitischen Asyls für Kranke und Altersschwache 

Emons Verlag Köln 2004, 582 p. 

Joodse maar ook niet joodse patiënten werden er behandeld op de meest 

professionele manier. 

Indrukwekkend is de lijst van joodse dokters die er hebben gewerkt. 

Het betrof de best opgeleide artsen in alle specialismen van die periode. 

Vele vluchtten naar de Verenigde Staten en Israël maar een groot aantal van de 

artsen, van het verplegend personeel en de patiënten werd gearresteerd en  

gedeporteerd naar Auschwitz en andere concentratie- en uitroeiingskampen  

Het ziekenhuis werd in 1942 door de nazi’s gesloten in tegenstelling met het 

Joods Ziekenhuis van Berlijn dat tot op het einde van de oorlog merkwaardig 

genoeg open bleef (link maken met rubriek medische ethiek) 

Na de oorlog werd het in gebruik genomen door het Belgisch leger van 1951 tot 

1995 

Het werd van de destructie door immobiliën promotoren gered na het vertrek 

van de Belgische militairen en  omgebouwd tot het actuele centrum voor 

Jüdische Volkswohlfart van de Joodse Gemeente van Keulen , de oudste Joodse 

gemeenschap van Duitsland. 



 

 

 



 

 


